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Thi Thiên 91:5-13 

Sống An Ninh Trong Chúa 
#!$	

	1. GIỚI THIỆU 
Thi Thiên 91 được nhiều Tôi Con Chúa ưa thích; và thường được dùng hoặc đề cập đến khi đối 
diện với những nguy nan trong cuộc sống.  Tuy nhiên Thi Thiên 91 không chỉ dùng để đọc hoặc 
sử dụng khi gặp những nguy khốn xảy ra – nhưng mạc khải của Thi Thiên 91 phải là bày tỏ một 
nếp sống thực tại của người TIN Chúa Jesus đặt để cuộc đời mình trên lời hứa an ninh của Ba 
Ngôi Đức Chúa Trời và mỹ đức của Ngài trải qua mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. 

Trong Lễ Thờ Phượng Tân Niên hôm qua chúng ta đã suy gẫm Thi Thiên 91:1-4 đề cập đến 
Đấng An Ninh là Đấng hứa ban sự an ninh cho “người nào” bằng lòng ở trong sự hiện diện, lời 
hứa, và sự bảo bọc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.   
Hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm sự đáp ứng đúng đắn của người tin Chúa theo mạc khải của Kinh 
Thánh.   
2. SỐNG AN NINH TRONG CHÚA 

Sống an ninh trong Chúa có nghĩa gì?  Sống an ninh trong Chúa có phải là sống “trốn,” hoặc 
sống “tránh,” hoặc sống “tê liệt và bất động” khỏi “bẫy chim,” khỏi “dịch lệ độc hại,” hoặc 
“tên,” hoặc “sự tàn diệt phá hoại” giữa ban ngày – và nhất là sống KHỎI sự hiện diện của Ba 
Ngôi Đức Chúa Trời hay không? (cc. 3, 4, 5, 6)  Hoặc chúng ta sẽ đọc Thi Thiên 91 một lần nữa 
để tìm sự an ủi hoặc khích lệ niềm tin nhất thời cho chúng ta và hoàn cảnh khi nguy biến hoặc 
đại dịch khác đến chăng? 

2.1. SỐNG KHÔNG AN NINH TRONG CHÚA – KHÔNG CÓ NIỀM TIN TRONG CHÚA. 
(c. 5-8)  

Điều gì khiến chúng ta sợ?  Sự sợ hãi của chúng ta vô hạn, có thể chúng ta sợ ban đêm, sợ ban 
ngày, sợ khắp nơi, và sợ mọi chỗ.  (c. 5-6)  Nhưng điều gì khiến chúng ta sợ?  Chúng ta sợ “bẫy 
chim” và sợ “dịch lệ độc hại.” (c. 3)  Chúng ta sợ “sự kinh khiếp ban đêm,” sợ “tên bay ban 
ngày,” sợ “dịch lệ lây ra trong tối tăm,” sợ “sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa,” sợ người 
chết hằng trăm, hằng ngàn, và sợ “tai hoạ.”  Nói tóm lại, chúng ta sợ những điều chúng ta thấy, 
những điều không thấy, những điều quá khứ, hiện tại, và những điều sẽ xảy ra trong tương lai!  
Chúng ta sợ có lý do và sợ không có lý do! 
Chúng ta sợ điều thấy, nghe, đọc, và cảm nhận.  Nhưng Lời Chúa bày tỏ, “Vì chúng ta bước đi 
bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7).  Chữ “bước đi” có nghĩa là sống!  
Chúng ta sống bởi đức tin, chớ chẳng phải sống bởi mắt thấy!  Kinh Thánh là điều chúng ta biết, 
nhưng Cơ-Đốc-Nhân chúng ta có tin Lời Chúa và sống theo Lời Chúa hay không?  Chúng ta 
không thể sống và tìm cách để tin; nhưng Cơ-Đốc-Nhân chúng ta trước hết phải tin Chúa và tin 
vào Lời Chúa hứa để chúng ta sống theo!   
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Chúng ta sợ những điều Thi Thiên 91 liệt kê như “bẫy chim,” như “dịch lệ độc hại,” v.v. là 
những điều có thể gây thiệt hại – ngay cả sự chết – cho chúng ta trong đời tạm nầy; nhưng Cơ-
Đốc-Nhân có “sợ” những cái “bẫy” không những giết chết Cơ-Đốc-Nhân trong đời nầy – và 
“làm đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất” đời đời không?   Cụ thể, “bẫy ma quỷ,” và “bẫy 
dò” của khát vọng “muốn nên giàu có?” (1 Ti-mô-thê 3:7; 6:9)   
Có bao nhiêu Cơ-Đốc-Nhân lo sợ “sự tham tiền bạc,” và sợ sự “bội đạo” trong nếp sống Cơ-
Đốc-Nhân bình thường và hằng ngày của chúng ta?  Và bao nhiêu Cơ-Đốc-Nhân sợ Đức Chúa 
Trời, sợ lời vững lập của Chúa, sợ ngày Chúa Jesus trở lại, và sợ sự đoán phạt khủng khiếp khi 
Chúa Jesus trở lại?   
Cụ thể, trong phần kết Bài Giảng Trên Núi, Chúa Jesus cảnh báo “người nào” chỉ ẩn mình, 
núp, hoặc ở trong nhà thờ, ở trong lễ thờ phượng, ở trong các lớp học Kinh Thánh, ở trong các 
sinh hoạt – ở trong nhà thờ, v.v., nhưng không ở trong Chúa, không ở trong sự hiện diện của 
Chúa, không ở trong mối thông công quan hệ với Chúa, không có Đức Thánh Linh, v.v., khi 
Chúa Jesus trở lại Ngài sẽ phán rõ ràng: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, 
hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:23, xin xem từ 7:21-23; và Thi Thiên 91:1-2). 
Đại Dịch Covid-19 không phải là đại dịch khốc liệt đầu tiên của lịch sử nhân loại.  Từ thập niên 
1810s cho đến thập niên 1850s Đại Dịch Thổ Tả Asiatic đã giết hại hằng triệu người khắp năm 
châu.  Và chắc chắn SAU Covid-19 sẽ có những bệnh tật, dịch lệ, chiến tranh, đói kém, thiên tai, 
v.v., sẽ tiếp tục xảy ra nữa cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại thiết lập trời mới và đất mới 
và Ngài phục hồi loài người cùng với môi trường môi sinh trở lại tình trạng trọn vẹn lúc ban đầu! 
(Ê-sai 11:1-6; 65:25; Rô-ma 8:18-27) 
Kinh Thánh mạc khải chúng ta phải làm điều gì để sẵn sàng chờ đón Chúa hồi lai?  “Hỡi anh 
em, chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ 2:37b).  Chính Chúa Jesus dạy chúng ta cách đáp ứng 
duy nhất: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” 
(Giăng 14:1).  “Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì HÃY TIN TA; bằng chẳng, 
HÃY TIN BỞI CÔNG VIỆC TA” (Giăng 14:11).  Chúng ta có bao giờ trải qua bất cứ một kinh nghiệm 
nào về sự thất tín của Chúa chưa (Dân Số Ký 23:19; Rô-ma 8:31-32)?  Câu trả lời của chúng ta 
sẽ thế nào? 

Chúa Jesus không chỉ dạy phần đáp ứng của chúng ta, nhưng chính Ngài còn cầu nguyện cho sự 
cứu rỗi của chúng ta: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và 
thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). 
Cho dù “người nào” đã “tin” Chúa Jesus và trung tín với những sinh hoạt trong nhà thờ - nhưng 
vẫn chưa an ninh; vẫn chưa được bình an trong Chúa; vẫn chưa kinh nghiệm sự hiện diện của 
Chúa ở cùng trong tâm hồn và cuộc sống – “dầu trường hợp nghịch bấy” – nhưng vẫn còn sợ 
hãi, xin chúng ta hãy nghe và làm theo lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô. “Vậy mỗi người phải tự 
xét lấy mình” (1 Cô-rinh-tô 11:28a).  Xin Chúa tha thứ “giúp đỡ trong sự không tin” của mỗi 
chúng ta (Mác 9:24)!  Và cầu nguyện Chúa: “Xin thêm đức tin” cho chúng ta (Lu-ca 17:5). 
2.2. SỐNG AN NINH TRONG CHÚA – LÝ DO KHIẾN CHÚNG TA SỐNG AN NINH (c. 9-

10) 
Niềm hy vọng của Cơ-Đốc-Nhân khác với niềm hy vọng của người không biết và không tin Cứu 
Chúa Jesus Christ.  Đối với người chưa biết Chúa và chưa tin Chúa – trong hoàn cảnh hiện tại – 
có thể hy vọng thế giới có sẵn sàng nhiều thuốc chủng ngừa Covid-19; cá nhân mình được chủng 
ngừa đầu tiên và ưu tiên trước hết, phương pháp điều trị và trị liệu mới hơn, tốt hơn, hiệu quả 
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hơn, và nhất là bản thân mình + gia đình mình + người thân mình, v.v., sẽ không bị lây nhiễm 
Covid-19 – để chứng minh và chứng tỏ Chúa yêu tôi và Ngài nhậm lời cầu nguyện thiêng liêng 
của tôi hơn, v.v.! 
Gióp quả quyết như sau: “Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi; Vậy, 
sự trông cậy kẻ ác là gì?” (27:8; xin xem Lu-ca 12:16-21)  Và sự khôn ngoan của một vị vua 
độc nhất vô nhị bày tỏ: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền 
Đạo 9:5). 
Tuy nhiên Cơ-Đốc-Nhân – theo mạc khải của Kinh Thánh – niềm hy vọng của Cơ-Đốc-Nhân là 
sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ  (1 Phi-e-rơ 1:3; xin xem từ 1:3-9; 2 Phi-e-rơ 3:14; xin 
xem từ 3:1-18)!  Niềm hy vọng của Cơ-Đốc-Nhân hoàn toàn ngắn gọn và thực tế như được Gióp 
mạc khải: “Nếu loài người chết, có được sống lại không?” (14:14)  Nếu Đức Chúa Jesus Christ 
không trở lại – như Ngài hứa – thì niềm tin của Cơ-Đốc-Nhân hoàn toàn vô ích. (Giăng 14:1-4; 1 
Cô-rinh-tô 15:12-28)  Xin hãy nghe Lời Kinh Thánh mạc khải trong 1 Cô-rinh-tô 15:19: “Nếu 
chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, 
chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”   
Con người chết không phải chỉ vì bệnh tim, gan, thận, cao máu, đường nhiều / đường ít, tai nạn, 
chiến tranh, hạn hán, hoặc ngay cả Covid-19!  Trước Covid-19 loài người cũng đã chết rồi!  Và 
nhất là trong thời điểm hiện tại, loài người không chỉ chết vì Covid-19!  Nhưng Kinh Thánh mạc 
khải loài người chết vì tội!  Rô-ma 3:23, “Vì mọi người đều đã PHẠM TỘI.”  “Vì TIỀN CÔNG của 
TỘI LỖI là sự chết” (Rô-ma 6:23)   

Sau khi Giăng và Anh-rê được Giăng Báp-Tít làm chứng về Chúa Jesus Christ: “Kìa, Chiên Con 
của Đức Chúa Trời!”  Hai Môn Đồ không chỉ “bèn đi theo Đức Chúa Jesus” mà thôi (Giăng 
1:36-37).  Nhưng họ tìm đến nơi Chúa Jesus ở, và “Ở LẠI CÙNG NGÀI trong ngày đó.” (Giăng 
1:39)  Mặc dù “lúc bấy giờ độ chừng giớ thứ mười,” nhưng họ vẫn không bị ảnh hưởng của 
thân thể vật lý bình thường của đói, khát, mệt mỏi, hoặc ngủ, v.v., nhưng nhu cầu tâm linh của 
họ đã được Chúa Jesus thoả mãn sau một thời giờ dài được Chúa dạy, giải thích, trả lời câu hỏi, 
v.v., về Đức Chúa Trời, về con người, về tội lỗi, và về những sự hầu đến, v.v..  Cụ thể, “Bấy giờ 
Ngài mở trí cho môn đồ, được hiểu Kinh Thánh.” (Lu-ca 24:45) 

Nếu Cơ-Đốc-Nhân đến nhà thờ và đến các lớp học Kinh Thánh, v.v., nhưng chưa bao giờ kinh 
nghiệm “ở lại cùng Ngài,” (1:39) như hai môn đồ; hoặc như kinh nghiệm của Ma-ri “ngồi dưới 
chơn Chúa mà nghe lời Ngài” (Lu-ca 10:39), thì chúng ta cần phải xác định thứ bậc ưu tiên 
trong cuộc sống, tìm kiếm Chúa Jesus, và hết lòng tìm kiếm Ngài, để biết Ngài, tin Ngài, và ký 
thác cuộc đời hoàn toàn và trọn vẹn cho Chúa Jesus Christ yêu dấu.  Và vì không biết Chúa Jesus 
rõ ràng, nên tinh thần, thái độ, và cuộc sống của người tin Chúa dễ bị giao động và sợ hãi.   

Chúa Jesus “giảng đạo” cho đoàn dân đông, “tuỳ theo sức họ nghe được.”  Tuy nhiên, “khi ở 
riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình.” (Mác 4:34)  Nhưng Chúa Jesus biết điều rất quan 
trọng chúng ta nên để ý, “có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài.”  “Nhưng 
Đức Chúa Jesus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người, và không cần ai 
làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi đều trong lòng người ta.” (Giăng 2:23-25) 
Lý do Chúa Jesus không phó thác Ngài cho họ là điều được chứng minh cách rõ ràng tường tận 
sau khi Chúa Jesus thách thức môn đồ ký thác trọn vẹn 100% cho Chúa, thì: “từ lúc ấy, có nhiều 
môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66).   
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“ 67 Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? 
68 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống 
đời đời; 69 chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời” 
(Giăng 6:67-69) 

Cho đến khi Cơ-Đốc-Nhân chúng ta không chỉ thấy, nghe, biết, và kinh nghiệm Chúa – nhưng 
phải TIN “Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 
17:3).  Và chúng ta phải ở với, và ở trong, và ở cùng với Đức Thánh Linh, Đức Chúa Jesus 
Christ, và Đức Chúa Cha. (Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:15-17) 

Cơ-Đốc-Nhân phải sử dụng quyền chọn lựa và quyết tâm để kinh nghiệm Chúa, theo mạc khải 
của Sứ Đồ Phao-lô: “. . . Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm 
dân ta” (2 Cô-rinh-tô 6:16c).   
Có thể Cơ-Đốc-Nhân nhờ kiến thức, phương tiện, tiền bạc, kinh nghiệm, v.v., để “làm nơi 
nương náu mình.”  Và có thể Cơ-Đốc-Nhân ở những nơi cao rộng – chứ không ở với Đấng Chí 
Cao, để được ngồi nghe giảng dạy, bày tỏ, tâm sự, thông công, v.v.. (Thi Thiên 91:9)  Cơ-Đốc-
Nhân không những không được hầu việc hai chủ, nhưng còn không được ở hai nơi; hoặc dành 
thì giờ ở nơi không có sự hiện diện của Chúa, không có lời Chúa, và không có tâm tình của 
Chúa! (Lu-ca 16:13)  Nếu thật sự Đức Giê-hô-va là nơi nương náu mình, thì mình không thể có 
một nơi an nghỉ nào khác cho linh hồn, và nơi nghỉ ngơi cho tấm lòng của mình nữa.   

Chúng ta không sợ “dịch lệ độc hại,” và cũng không sợ bất cứ điều gì khác, bởi vì sự hiện diện 
và thông công của Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta.  Thi Thiên 91:9 bày tỏ một 
điều quan trọng nhưng rất tế nhị về niềm tin của người thật sự được cứu và được xưng công 
bình.  Cụ thể, một đức tin trông cậy vào Đức Chúa Trời, nhờ đó người đặt mình vào Đức Chúa 
Trời để được trú ẩn, để được bảo vệ; trong khi những người khác chạy theo cách này, cách khác, 
đến nơi ẩn náu của họ –  trong thời gian có bệnh dịch. 

Đây là đức tin được đề cập đến ở đây, và đây là đức tin mà Đức Chúa Trời hứa bảo vệ, trong Thi 
thiên thứ 91.  Lời hứa về sự bảo vệ và giải cứu này không được thực hiện cho một người tin 
tưởng với tư cách là một tín đồ, nhưng là hành động và áp dụng đức tin; vì dù một người là tín 
hữu, nhưng nếu họ không hành động và áp dụng đức tin của mình, thì lời Chúa hứa sẽ không đến 
được với họ, do đó nếu một tín đồ chết, không áp dụng đức tin và tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thì 
lời hứa của Đức Chúa Trời cũng chẳng có gì đáng chê trách. 

Tại sao “chẳng có tai hoạ gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi?” 
(c. 10)   

2.3. KẾT QUẢ NẾP SỐNG TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI – NẾP SỐNG ĐẮC THẮNG (c. 11-
13) 

Thiên sứ được đề cập đến nhằm bày tỏ phước hạnh lời giao ước của Đức Chúa Trời được làm 
trọn.  Thiên sứ được Chúa sai đến nhằm “bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối” mình “và 
thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay” để không “vấp nhằm hòn đá.”  (c. 11-12)   
Nếp sống đắc thắng của Cơ-Đốc-Nhân là nếp sống nhờ cậy Đức Thánh Linh, đặt để niềm tin 
hoàn toàn nơi Đức Chúa Jesus Christ, và được sự hướng dẫn của Ngài – dù lắm khi chúng ta 
không hiểu ý định và chương trình của Ngài.  Ê-sai 35:8, “Tại đó sẽ có một đường cái, và một 
lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người 
được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.”  Và tiếp trong câu 9b, 
“Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy.”   
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Phần thưởng cho những kẻ đơn giản tin kính Chúa cách hết lòng trọn vẹn được bày tỏ trong câu 
13, “Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp 
dưới chân.”  
3. KẾT LUẬN 

Những khó khăn hiện tại là những điều tạm và nhẹ, khi so sánh với sự vinh hiển đời đời và chưa 
thấy trong tương lai.  Trong khi Chúa còn đặt để chúng ta tại dương trần để làm trọn những điều 
Chúa muốn, chúng ta hãy chăm chú nhìn xem những điều con mắt thường phàm tục sẽ không 
thấy.  Tuy nhiên những điều không thấy sẽ thật hữu hơn so với những điều chúng ta hiện nay 
đang thấy.  A-bên bị giết.  Giô-sép bị bán vào nô lệ tù đày.  Ê-tiên bị ném đá chết.  Sứ Đồ Phao-
lô bị chặt đầu; và những thánh đồ của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại bị bách hại dã man 
nhiều cách khác nhau.    
Nhưng chúng ta là người tin Chúa, biết điều chúng ta tin và biết Đấng chúng ta tin – và cậy ơn 
Chúa chúng ta sẽ tiếp tục sống an ninh trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời; làm sáng danh Chúa và 
đồng thời đem nhiều người về cùng Chúa – chuẩn bị một dân sẵn lòng – chờ ngày Chúa tái lâm!  
Amen. 
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính / TK  


